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FELICIA (36)
Thuis: getrouwd met Khalid (45, ondernemer), 

4 kinderen (14, 13, 6 en 5 jaar)

Werk: enquêtemedewerker

Inkomen Felicia: tussen 0 en 1500 euro

Gezamenlijk maandinkomen: tussen 3000 en 4500 euro

Spaarder of spender? “Spaarder!”

Grootste aanschaf? “Een auto voor 15.000 euro.”

Grootste koopwens? “Een groter huis, want we wonen nu 

met z’n zessen in een iets te kleine fl at.” 

Heb je dit inkomen al lang?
“Ja, want ik werk al veertien jaar bij de 
gemeente waarin ik woon. Ik begon op 
mijn 23ste als receptioniste en stroomde 
voor hetzelfde salaris langzaam door naar 
de functie van enquêtemedewerker. Dat 
houdt in dat ik bijna elke dag een lijst 
met bedrijven bel om ze vragen te stellen 
over onder andere de werkgelegenheid. 
Bijvoorbeeld hoeveel mensen er bij het 
bedrijf werken en of dat ten opzichte van 
vorig jaar is veranderd. Toen ik begon, 
verdiende ik zo’n 200 euro minder dan nu. 
Mijn salaris is dus wel iets omhooggegaan, 
maar dat komt ook doordat ik nu een 
andere functie heb.”

Ben je tevreden over jullie � nanciën?
“Ja, op zich wel. We komen goed uit met 

onze inkomsten en leven best zuinig. 
Zo geven we over het algemeen weinig geld
uit aan uitjes of andere leuke dingen. Maar 
in de zomer gaan we wel los. Op vakantie 
gaan we niet, maar we plannen dan elke 
dag wat leuks, dan gaan we bijvoorbeeld 
ergens zwemmen of naar een pretpark.”

Houden jullie je allebei evenveel bezig 
met wat er in- en uitgaat?
“Khalid doet in het weekend de 
boodschappen, hij probeert daarbij op 
de aanbiedingen te letten. Meestal zijn 
wij ongeveer 400 euro per week kwijt. 
Best veel, maar we hebben dan ook vier 
kinderen. Khalid vindt het leuk om onze 
� nanciën te beheren, als ik eerlijk ben, 
vind ik het veel gedoe! Maar wat ik wel 

weet, is dat we elke maand ook nog wat 
sparen. De hel�  van de kinderbijslag 
bijvoorbeeld. En ook van ons vakantiegeld 
zetten we de hel�  opzij.”

Vind je het belangrijk om te sparen?
“Absoluut. Het gee�  ons een veilig gevoel 
om altijd iets achter de hand te hebben. 
Khalid is onlangs een mediterraan 
restaurant begonnen en daar hee�  hij 
ook een deel van ons spaargeld voor 
gebruikt. Fijn dat dat kan, toch?”

Zou je nog ergens op kunnen bezuinigen?
“Wellicht op de boodschappen, door echt 
alleen de goedkoopste merken te kopen en 
alle aanbiedingen bij verschillende winkels 
af te gaan. Maar om eerlijk te zijn, hebben 
we daar niet zo’n zin in. Met vier kinderen 
hebben we het al druk zat!”

Let’s talk about… money! Waar geef jij je geld aan uit? 
Heb je weleens geldzorgen? Wat zou je doen met een miljoen? 

Elke week een lezeres eerlijk over geld.

‘PER WEEK DOEN WE 
VOOR 400 EURO 
BOODSCHAPPEN’

TIP VAN FELICIA
“Maak verschillende 

spaardoelen voor jezelf. 
Wij hebben er twee: één 
voor onvoorziene kosten 

en één voor leuke dingen 
in de zomer. Door ons 
spaargeld te splitsen, 

hebben we voor beide 
doelen altijd iets staan en 

dat geeft ons rust.”
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Money talks


